
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

2 maart 2025  Voorganger: Ds. H. Jumelet 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 
 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Openingslied (staande zingen) lied 65: 1, 5 (De stilte zingt U toe…..)  

 

De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

Gij komt het dorre land doorschrijden 

met water uit uw beek 

en tot een rijke oogst bereiden, 

uw voetstap maakt het week. 

Gij druipt uw zegen in de voren, 

Gij roept het kiemend graan; 

zo wordt het brood voor ons geboren 

waar Gij zijt voorgegaan. 
 

 

Stil gebed-Bemoediging en groet 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Inleiding 

 



Gebed  

 

Zingen lied 274: 1,2,3 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 

Gebed 

 

Schriftlezingen Jesaja 55 en uit Matteus 6: 31-34 

  

Wij zingen lied 422: 1,2,3 

 
Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

 
 



Laat ons hopen, 
biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 

Prediking: “Zoeken en vinden” 

 

Wij zingen Lied 1005: 1,2,4,5 (Zoekend naar licht hier in het duister) 

 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

 



Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

Dienst der gebeden 

 

Collecte:  1e Diaconie, Voorjaarszending, 2 e Pastoraat en Eredienst 

 

Wij zingen lied 419: 1,2,3 (Wonen overal) 

 

Wonen overal nergens thuis 

aarde mijn aarde mijn moeders huis 

vallende sterren de schim van de maan 

mensen die opstaan en leven gaan – 

mensen veel geluk. 

 

Wonen overal even thuis 

handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 

wagen en winnen en verder gaan – 

mensen veel geluk. 

 

Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vaders huis 

stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan – 

mensen veel geluk. 
 

Zegen, Amen 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 



Nieuwsbrief 
Omzien naar elkaar 

Het is goed om blijvend naar elkaar om te zien. En hen niet te vergeten die 

langdurig met ziekte te maken hebben. Goed om naar elkaar te luisteren en 

tussen de regels de moeite van het leven te horen. Zo kunnen we om elkaar 

heen staan en voor elkaar bidden: 

 

Heilige Geest, ieder moment van de dag gaat U mee 
Bent U in ons, als levensadem en bezieling. 

U die ons sterkt als het zwaar is. 

Wilt U ons opbeuren als ons dat zelf niet lukt. 

Dat we opnieuw de energie ontdekken 

waarmee U ons vult 
Open inloop  

Dinsdagmiddag zit ik er weer van 14.00 – 16.00 uur voor de open inloop in 

de consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat 

met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de groene zijdeur 

naar binnen. Van harte welkom! 
 
Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Wemmenhove 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr.W.A. Muskee- v.d. Veen, Beukenstraat 

 

Kerkenraadverkiezingen. 

In de plaatselijke regelingen is vastgesteld dat de verkiezing van 

ambtsdragers  jaarlijks plaatsvindt in mei/juni.( zie artikel 2.2.) 

Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:  

 

Aftredend: Diaken: 

Mevrouw  H. Ellen-Akkerman 

Aftredend en herkiesbaar:  

Ouderlingen: 

Mevrouw A.A. Winkel-Bruinsma 

De heer T.A. van Sloten 

De heer J. Hogeveen 

De heer F. Kuper,  herkiesbaar als pastoraal medewerker. 

Ouderling-kerkrentmeester: 

De heer W. Meulman 

Kerkrentmeester: 

De heer D. Gommer 

 



De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor de vacature van mevr. Ellen 

schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen. Wilt u deze voor 

16 maart indienen bij de scriba van de kerkenraad. 

 
Mevr. Lanjouw heeft nu reeds te kennen gegeven dat zij bij de 

kerkenraadsverkiezingen in 2026, na vele jaren de taak van scriba te hebben 

vervuld, niet herkiesbaar is. 

Dit is bewust door haar gedaan om zo mogelijk per 1 oktober a.s. vervanging 

voor haar te zoeken. De toekomstige scriba kan dan door haar worden 

ingewerkt, zodat zij het laatste half jaar van haar scribaat alles zorgvuldig 

kan overdragen. 

Voor informatie kunt u contact met haar opnemen.  

 

Gaf u al voor de kerk van morgen! 

De eerste resultaten van Actie Kerkbalans 2025 

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het startmoment in de kerk, de brieven die 

zijn verstuurd, de berichten en filmpjes op social media. In januari vond de 

landelijke Actie Kerkbalans 2025 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, 

zo ook onze Zuiderkerk gemeente. 

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk 

bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen. 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw 

bijdrage is onmisbaar voor onze Zuiderkerk gemeente om ook in de toekomst 

van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om 

uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 

staat. 

Uw geld wordt goed besteed! 

We hebben € 62.800 toegezegd gekregen. We hopen op een totaal van € 

64.000. Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, 

daarom vragen: Wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie 

Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze 

kerk. 

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar mogelijk 

hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit 

niet gelukt. 

Namens de taakgroep beheer, 

Dirk Gommer 

 

 

 

 



Huispaaskaars 2025. 

Dit jaar krijgen we weer een paaskaars van Boca kaarsen. 

Het is in onze gemeente al jaren de gewoonte dat gemeenteleden een 

huispaaskaars kunnen bestellen, ook deze zijn dit jaar weer beschikbaar.. 

Een prachtige afbeelding met wasreliëf. 

De tekst is voor dit jaar "Ik ben de weg” 

Gemeenteleden kunnen t/m zondag 9 maart aan de scriba, Hilly Lanjouw, 

doorgeven of zij voor komend jaar een huispaaskaars willen. 

 

Veertigdagentijdkalender 

Op woensdag 5 maart (Aswoensdag) begint de 40 dagentijd. Vandaag wordt 

u een Veertigdagentijdkalender aangeboden. Gemeenteleden die een 

nieuwsbrief bezorgd krijgen ontvangen deze kalender bij de nieuwsbrief. U 

kunt de kalender ook online via e-mail ontvangen. Ga 

naar https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.  

 

Over de Veertigdagentijdkalender 2025 

Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt ‘Petrus’ voor de 

Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop 

naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking 

beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en 

citaten.  

Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de 

Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 

Koninkrijk’. Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema’s als 

liefde, inkeer en het doorbreken van Gods licht in deze wereld.  

 

 

 

Paasgroetenactie 2025 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 

paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de 

kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema is 

'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'   

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. De afgelopen 2 

zondagen zijn deze kaarten aan u uitgereikt.  

Vergeet u niet om uiterlijk 2 maart deze kaart weer in te leveren bij 

Evelien Meulman.  

De kaarten worden in Utrecht gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire 

inrichtingen.  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als 

daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 



ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed 

doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 

kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.    
De diaconie 

 

Kerken met Vaart. 

Op 4 maart is het Fat Tuesday van Kerken met Vaart. Dit is op de dinsdag 

vóór de Aswoensdag en voorafgaand aan de 40 dagentijd (vastentijd) voor 

Pasen. We willen dan graag gezamenlijk pannenkoeken eten. Iedereen, jong 

en oud is van harte welkom vanaf 18:00 in Het Kruispunt. Er ligt 

een  inschrijflijst klaar tijdens het koffiedrinken, waarop u kunt invullen of u 

komt eten en of u thuis van tevoren wilt bakken en het meebrengen naar de 

kerk. 

 

Cantatedienst in Schoonebeek 

Zondag 9 maart aanstaande zal in de Dorpskerk te Schoonebeek 

de cantate BWV 23 “Du waherer Gott und Davids Sohn” van J.S. Bach 

worden uitgevoerd. De cantate vormt van oudsher een onderdeel van een 

kerkdienst. De uitvoering van de cantate staat onder de leiding van dirigent 

Luuk Tuinder.Samen met de lezingen en de liederen voor de gemeente 

belooft het een muzikale en vooral feestelijke viering te worden. 

(Bij de uitgang kunt u een gift doen om deze dienst mede mogelijk te 

maken.) 

Medewerking: Bachensemble (koor en orkest) Vries 

Dirigent: Luuk Tuinder 

Voorganger: Ds. J.Hermes 

Aanvang: 17.00 uur 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 7 maart is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 9 maart. m.m.v. Cantorij 

Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie, 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:    Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 



40-dagentijd project 2025 

Er is dit jaar vanuit Kerken met Vaart weer gekozen voor een gezamenlijk 

doel voor de 40- dagen tijd. Het voorstel is om het project “Small Miracles” 

te steunen. Visie 

Small Miracles geeft mogelijkheden aan hen die weinig mogelijkheden 

hebben. 

Geloof, hoop en liefde staan centraal in het werk. Vanuit deze visie willen we 

de kinderen in Oekraïne een hoopvolle toekomst bieden. 

In 2009 richtten Jurjen en Ruth Knot (beiden afkomstig uit Meppel) de 

stichting Small Miracles op. Ze zijn geraakt door de armoede en de beperkte 

mogelijkheden van kinderen in het westen van Oekraïne. Jurjen en Ruth 

wonen en werken in het westen van Oekraïne. Vanuit Small Miracles zijn er 

projecten opgezet voor onderwijs, gezonde voeding, sportactiviteiten en 

ondersteuning op allerlei gebied. De lokale bevolking wordt betrokken bij de 

activiteiten. Het werk wordt vanuit Nederland ondersteund en financieel 

mogelijk gemaakt door donateurs en sponsoren. De lijntjes zijn kort. 

Donaties worden zonder aftrek van andere kosten overgemaakt. 

Wat doet Small Miracles: 

· Begeleiding en zorg in een kindertehuis voor meisjes 

· Ondersteuning van kinderen met een beperking 

· Sportclub Small Miracles 

· Educatie en evangelisatie op Romakampen 

· Talenontwikkeling 

· Inzameling van kleding en speelgoed 

Vertegenwoordigers van de stichting zijn uitgenodigd om het doel toe te 

lichten op 2 maart na de Kerken met Vaart dienst in het Kruispunt op Erica. 

De start van de actie is op 9 maart, ook zullen dan de spaarzakjes uitgedeeld 

worden.  U kunt natuurlijk ook  uw bijdrage overmaken op 

NL69RBRB0851567320 t.n.v Diaconie Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v.  

‘Small Miracles’. Na de Kerken met Vaart dienst op 4 mei in de Noorderkerk 

in Nieuw Amsterdam wordt de cheque met de opbrengst van de collecte 

overhandigd aan de vertegenwoordigers van de Stichting. 

Namens de gezamenlijke Diaconieën 

 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

